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Het einde van het eerste semester nadert met rasse
schreden en dus is het tijd voor een tweede editie van
de Slaaf. Hierin blikken we terug op wat Slavia de
afgelopen weken allemaal heeft uitgespookt, en dat is
pbest veell We hebben thee gedronken, zijn gaan
bowlen, waren op het Film Fest, en hebben een aantal
stevige feestjes gebouwd. Slavia wil jullie ook
bedanken voor de grote opkomst op onze activiteiten.
Het doet ons enorm veel deugd en we hopen dat ook
jullie ervan genoten hebben!

Naast een terugblik op de afgelopen weken is deze
editie van de Slaaf tegelijk ook een vooruitblik op wat
er nog allemaal staat te gebeuren. Nadat we de blok
en de examens overleefd hebben, trekt Slavia op
avontuur naar Tirana. Ook het tweede semester wordt
een feest, want Slavia blaast namelijk 45 kaarsjes uit.




De week van 6 tot 10 maart wordt een heuse
feestweek, waarbij we elke dag een activiteit voor jullie
in petto hebben! In de komende dagen zullen jullie
meer te weten komen over wat er allemaal staat te
gebeuren. Duidt deze week maar alvast aan in jullie
agenda, want het wordt er eentje om niet te vergeten!

Voor al die leuke activiteiten staat er echter een
minder fijne periode voor de deur: de Dblok. De
komende weken worden niet bepaald de meest fijne
van het academiejaar en zeker bij onze eerstejaars zal
de stress langzaam beginnen komen. Ik ben er echter
van overtuigd dat jullie dat allemaal fantastisch gaan
doen en dat alles goed komt!

Veel leesplezier met deze Slaaf, veel succes met de
blok en examens, en hopelijk tot op €én van onze
activiteiten!

Groetjes,
Nathan




Jow iedereen!

Na een flinke pauze zijn we teruggekeerd met een nieuwe editie van
de Slaaf. Sommigen onder jullie zullen misschien wel weten dat ik dit
semester in Servié studeer. Deze editie van de Slaaf zal dan ook
helemaal rond dit Balkanland draaien. Ik zal jullie vertellen over mijn
eigen ervaringen hier en jullie zullen van alles bijleren over de
Servische cultuur. Zo zullen we een kijkje nemen naar de Servische
keuken, toont Ana jullie hoe het is om vegetariér te zijn in Servié en
zal Ignace jullie vertellen over zijn avonturen in Novi Sad. Kortom,
jullie krijgen een kijkje in het leven van uitwisselingsstudenten in
Servie,

Dit wordt dus een speciale editie van de Slaaf die meer persoonlijk zal
zijn dan normaal want ik schrijf vanuit mijn eigen ervaringen. Dit was

dan alvast de subjectiviteitswaarschuwing!

Als jullie zelf zin hebben om iets te schrijven voor De Slaaf, aarzel dan
niet om mij te contacteren. Ik ben altijd digitaal te bereiken.

Geniet dus van dit boekje en ik kijk er al naar uit om jullie volgend
semester weer allemaal te zien.

Cas




AGENDA

HOU DE WEEK VAN 6 TOT 10 MAART VRIJ IN
JULLIE AGENDA, WANT DAN VIEREN WE
ONS LUSTRUM EN IS ER ELKE DAG EEN
LEUKE ACTIVITEIT




Oh, wat een feest! Slavia heeft het nog vijf jaar volgehouden! 45
lange jaren al komen de studenten OETC samen om te lachen,
huilen, drinken, dansen en af en toe wat cultuur op te snuiven.
Daarom mogen we dit jaar weer een lustrum vieren! En dat laten
we natuurlijk niet aan ons voorbijgaan.

In de week van 6 maart barst het feest los. Wat we allemaal
gaan doen? Heb je even? Er staat namelijk een hoop leuks op
het programma:

Maandag trappen we af met een interessante lezing. \We
houden nog even geheim wie hem gaat geven. Wat we wel al
kunnen zeggen, is dat we erna afzakken naar de Amber waar we
zullen proosten met een gratis vat en taart!

Maak niet al te gretig gebruik van dat vat, want de dag erop
moet je goed fit zijn om onze quiz te kunnen winnen. We staan
er niet om bekend gemakkelijke quizzen te maken en ondanks
dat het deze keer wel gemakkelijker gaat zijn dan een examen
Historische Kritiek, willen we het natuurlijk spannend houden.




Dinsdag niet gewonnen? Geen zorgen, je kunt je verdriet
verdrinken terug in de Amber met onze Slavische cocktails!
Heb je wel gewonnen? Dan kun je het er bij de rest komen
inwrijven en proosten op je overwinning!

Donderdag kun je ons vinden in de Delta waar Nathan met zijn
hamer zal zwaaien en ons de mooiste liedjes uit de codex zal
laten zingen. Een heuse lustrumcantus mag er natuurlijk niet
aan ontbreken,

Vrijdag zullen we met zijn allen al goed moe zijn, maar dat mag
de pret niet drukken. Om het grote feest af te sluiten houden we
een receptie waar we nog een laatste keer het glas heffen.
Daarna kun je lekker je bedje in om weer vijf jaar te wachten.

Moh, zo tofl Hoor ik jullie denken. Ja, inderdaad. Het wordt weer
super dus schrijf 6 tot en met 10 maart maar alvast in je
agenda. We hopen jullie daar allemaal te zien om samen deze
prachtige vereniging te vieren!

Veel liefs,
Jullie prosenior Emma










Ik vond mijn appartement via via dankzij een klasgenoot (merci
Lana). Haar moeder had wat vriendinnen in Belgrado die me
konden helpen. Ik werd aan het vliegveld van Belgrado opgehaald
door de dochter van een vriendin van de moeder van mijn
klasgenoot (eerder via via via via dus). Zij bracht me naar mijn
appartementje en hielp me om mijn euro's voor Servische dinar
om te wisselen. Dat was handig want mijn Servisch was zwak na de
zomervakantie. Toen ik alleen achterbleef voelde ik me wel nogal
overweldigd want plots zat ik in een vreemd land waar ik niemand
kende.
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Mijn eerste avond kom ik er achter wat centrale
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< Mijn keukentje




De eerste week was er nog bijna niemand en er waren nog geen
activiteiten of lessen dus verkende ik op mijn gemakje mijn buurt
en daarna de grote stad. De week erna kwamen de activiteiten
voor buitenlandse studenten op gang en daar leerde ik allerlei
mensen kennen van overal in Europa. De activiteiten waren
super georganiseerd door de Servische studenten hier en het
was de ideale manier om met iedereen kennis te maken.

Als je mij zoekt, ik zit helemaal rechts
<

Ze hebben in Servié blijkbaar ook
Delhaize maar ze noemen dat hier
Maxi




In het begin was ik nogal overweldigd want de Serviérs zien er
op het eerste gezicht niet altijd heel aanspreekbaar uit. Dat
komt omdat ze vaak met een nogal strenge blik rondlopen. Ik
kwam er al snel achter dat dat een foute indruk is want vanaf
je iemand aanspreekt zijn de mensen heel erg bereid om je
uitgebreid te helpen. Ik had in het begin overal hulp mee nodig
dus moest ik constant mensen aanspreken en ze hebben me
altijd goed geholpen. Ze zijn ook meestal heel geduldig als ik
met mijn flodderservisch mooie zinnen probeer te maken. Ook
leuk is dat er niet zo rap naar het Engels wordt overgegaan als
het niet zo vlot gaat.

Ik vond het ook heel verbazend hoe open en sociaal de
Serviérs van mijn leeftijd allemaal zijn. Het is heel makkelijk om
mensen te leren kennen. Ik was op voorhand bang dat ik
alleen met medebuitenlanders zou praten en er dus weinig
kans zou zijn om mijn Servisch te oefenen, maar dat viel heel
goed mee. [k heb ook een Servische buddy toegewezen
gekregen en dat is een zeer toffe gast van wie ik al veel
Servische uitdrukkingen heb geleerd (ook al zijn die niet
allemaal even bruikbaar of gewoon ronduit onbeschoft).




Mijn Servische buddy en
wat van zijn vrienden

Grofste uitspraak die ik
van deze jongens geleerd
heb: 'skijam ti po
mrtvima’, wat zo veel
betekent als 'ik ski over je
dode voorouders'

De Serviérs gaan ook redelijk vroeg uit. In Belgié zijn we het
gewoon om eerst iets te gaan drinken en dan om 11 a 12 uur
toe te stuiken in een club. Hier is dat nogal laat en daar zijn al
grappige situaties uit voortgekomen. Bijvoorbeeld die keer dat
mijn buddy wou uitgaan maar Ana en ik eerst nog wat wouden
gaan drinken. We belden om 23:30 om te vragen waar ze toen
waren maar toen hij opnam was hij al straalbezopen en op
weg naar huis.

Het is ook grappig om met Serviérs over politiek te praten. Ze
kunnen er erg in opgaan en soms is het best om gewoon
akkoord te gaan want anders ben je voor lang vertrokken.




De Servische keuken is voor mij een van de grootste pluspunten hier in
Belgrado. Voor vegetariérs is het niet altijd even gemakkelijk om hier
lets te vinden maar voor iedereen die wel graag vlees eet is dit land
een paradijs. We gaan een kijkje nemen naar de gerechten en hapjes
die mij hier het meest zijn opgevallen. Ik ga het vooral hebben over
goedkoop streetfood want dat is het meest prominent in de leefwereld
van een arme student. De Servische keuken is natuurlijk ook gewoon
Balkankeuken dus veel van deze gerechten zijn niet exclusief Servisch
en zijn ook te vinden in de buurlanden, al dan niet met kleine variaties.

Dit zijn kleine worstjes gemaakt van
gehakt. Het wordt meestal geserveerd
in een stuk platbrood per 5 of 10. Je kan
ze Dbestellen op restaurant maar ze
komen het meest tot hun recht als je ze
bestelt van een rostilj-stand en als
streetfood meeneemt. Je kan zelf kiezen
wat voor groentjes en sauzen je erbij
wilt en het assortiment is meestal vrij
groot. Een man achter zo'n kraampje
heeft mij eens aangeraden om er alleen
peper en ajuin bij te vragen voor de
meest pure ervaring en hier moet ik
hem gelijk in geven.

9/10 origineel, maar de worstjes vallen
soms van tussen het brood >:(



Hier valt niet veel over te zeggen.
Het is de Balkan-versie van een
hamburger. Het vlees kan
bestaan uit verschillende soorten
gehakt. Meestal is de burger vrij
groot en ook volledig zelf samen
te stellen. Een volledige maaltijd
dus.

8/10 heel lekker maar uiteindelijk is het
00k gewoon een burger

In Gent halen we wel eens een pita van bij de kebabzaak maar hier betekent
pita iets helemaal anders. Dit gerecht bestaat in veel landen in de Balkan en in
het Midden-Oosten. Het is een gerecht dat bestaat uit bladerdeeg en een
vulling. De meest typische vulling is kaas, maar de mogelijkheden lijken
onbeperkt. Je kan er zoute maar ook zoete krijgen. Mijn favoriet blijft toch
degene met vlees. Het is een zeer gemakkelijke snelle hap voor elk moment
van de dag. Het is ook heel goedkoop dus dit is vaak mijn go-to voor een kleine
honger. Je kan het krijgen in een pekara of bakkerijtje, waarvan er wel drie zijn
in elke straat. Pas wel op! De naam van dit hapje verschilt per land dus gebruik
zeker de juiste als je geen rare blikken wil krijgen.

10/10 de mogelijkheden zijn onbeperkt




Dit lijkt heel erg op de durum die je bij ons in de kebabzaak
kan krijgen, maar je krijgt het meestal in een opgerold stuk
platbrood. Griekenland staat hiervoor bekend maar je vindt
het ook overal in Servié. Ik heb dit een keer besteld en wat
volgde was een slagveld. Het leek wel onmogelijk om dit
deftig op te eten. Het brood scheurde en groenten en
vlees vlogen alle kanten uit. Het concept was prachtig maar
aan de uitwerking viel er nog te werken. Misschien was het
mijn eigen schuld maar ik verkies voorlopig toch mijn
vertrouwde durum bij snack tosi.

5/10 voor de trauma's (ongetwijfeld mijn eigen schuld)

Ik wil het ook nog even hebben over de studentenrestauranten hier. Dankzij
Erasmus hebben we hier recht op spotgoedkope maaltijden in cafetaria’s die
speciaal bedoeld zijn voor de studenten. Het eten hier lijkt altijd vrij artisanaal
en je krijgt echt nog veel voor wat je betaalt. Eén middagmaaltijd kost
ongeveer één euro en daarvoor krijg je soep, brood, een portie groenten, een
hoofdgerecht en een dessertje. Het eten is altijd zeer lekker maar net iets te
vaak Dblijkt het stuk vlees een schnitzel te zijn. Toch is het een goede kans
voor studenten om een goedkope en gezonde maaltijd te krijgen.

100/10 ik kan niet klagen
voor de prijs, dit alles kreeg
ik voor één euromunt




Mijn uitleg over de Servische keuken mist natuurlijk een belangrijk deel.
Steeds meer mensen in Belgié worden vegetarier dus is mijn
Streetfoodreview voor veel mensen 100% irrelevant. Gelukkig is Ana er
00k nog en zij zal jullie uitleggen hoe je als vegetariér in Servié kunt
overleven. Hier gaat ze:

Op een zonnige oktoberdag in 2018 besloot ik na een lange
interne discussie over mijn waarden en normen, waarbij ik alle
pro’'s en con’'s van mijn nieuwe levensstijl uitvoerig met mezelf
had besproken, om vegetarisch te gaan eten. Hoewel het in
Belgié al volop ingeburgerd is om geen vlees of vis meer te
eten, kan dit in andere landen soms nog wel eens een
probleem vormen. Op het moment van schrijven vertoef ik in
het prachtige Belgrado, de hoofdstad van Servié, waar ik tot
midden februari op Erasmus zal zitten. Hoewel Belgrado zeker
een moderne stad is op vele vlakken, is het algemeen geweten
dat vlees (en vis) een belangrijk onderdeel vormen van de
Zuidoost-Europese keuken. Maaaaaar: goed nieuws! Het is niet
onmogelijk om EN veggie EN lekker te eten EN de nationale
keuken te proberen. Dus hier zijn mijn tips voor alle veggies
die graag ook eens naar de Balkan willen afzakken:




1) Hoewel de hoofdgerechten bijna
altijd non-veggie zijn, zijn er heel veel
voorgerechten wel vegetarisch! In
bijna elke kafana zal je zeker ajvar
(paprika-spread), kajmak (zachte,
witte, romige kaas), gegrilde groenten,
prebranac (baked beans) en proja
(cornbread) vinden. Dus als je in een
traditioneel restaurant wilt gaan eten,
moet je vooral eens kijken bij de
voorgerechten en deze bestellen.

2) Een ander type voorgerecht waar Serviérs verzot op zijn:
salades! Hoewel ze er erg simpel uitzien, zijn ze superlekker.
Favo's zijn sopskasalata (komkommer, tomaat, ajuin met een
lekkere kaas), kupus salata (lekkerste koolsla ooit) en paprika u
pavlaci (paprika in pavlaka)

3) In de vele Rostilj's die te vinden zijn in Belgrado, zal je vooral
veel vlees aantreffen zoals pljeskavica (hamburger) of cevapi
(worstjes). Maar niet getreurd! Vaak hebben ze pohovani
kackaval (gefrituurde kaas, oftewel de Balkankaaskroket) die
ze op sommige plaatsen ook verkopen in een broodje, of je
kan vragen om de pljeskavica te wisselen voor frietjes en dus
een lekker gevuld broodje te krijgen met groentjes en frietjes.
Deze truc valt ook toe te passen Dbij gyroszaken, als je geluk
hebt geven ze je soms champignons en kaas in de
vegetarijanski versie,




4) Zowat alle pita’s, buiten diegene met viees, zijn geschikt
voor vegetariérs. Pita is flinterdun deeg dat wordt gevuld en
opgerold. Veel voorkomende vullingen zijn met sir (kaas),
spanac (spinazie) en krompir (aardappel). Je hebt ook zoete
pita, gevuld met bijvoorbeeld jabuka (appel) of visnja (krieken).
Er zijn dus heel veel mogelijkheden die allemaal even lekker
zijn.

= e
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5) Serviérs zijn als laatste ook verzot op pizza en pasta,
waardoor het makkelijk is om vegetarisch eten te vinden op
deze plaatsen. Ook andere internationale keukens zijn
vertegenwoordigd, zo kan je ook Indiaas of Midden-Oosters
eten, waar veel vegetarische opties te vinden zijn. Verder zijn
er ook restaurants die volledig vegetarisch of vegan zijn, en
heb je vaak lekkere vegetarische hamburgers




6) Een groot voordeel is als je komt tijdens de vastenperiode
van de Serviérs. Deze heet posno en is nu aan de gang, maar
ook bijvoorbeeld vlak voor Pasen. Orthodoxen mogen dan een
bepaalde tijd geen viees, zuivel, eieren,.. eten. Hierdoor eten
ze volledig vegan, met uitzondering van vis. Heel handig!

/0000, met deze handige tips zul je nooit meer honger lijden
als vegetariér in Servié (of eender welk ander Balkanland) Xxxx
Ana




Belgrado is een zeer goede stad om student te zijn. Er is veel te doen
en niets is onbetaalbaar. Zoals in alle erasmussteden is er een Erasmus
Student Network (ESN). Dit bestaat uit studenten van hier die allerlei
activiteiten organiseren voor buitenlandse studenten. Een van de
eerste weken hier was er een introductieweek waarbij er elke dag een
activiteit was. Dit was een goede manier om alle andere internationale
studenten te leren kennen. Het zijn er niet heel veel in Belgrado,
misschien een stuk of 50. Dat vind ik een goed aantal omdat het dan
best wel haalbaar is om iedereen te leren kennen. Deze activiteiten
waren bijvoorbeeld een soort speeddate avond, een karaokeavond en
een feestje. ESN organiseert ook soms tripjes naar andere delen van
het land.

VERY HARDCORE

Die smeerlap van een buddy van mij had mij
op karaokeavond stiekem opgegeven om
waka waka te zingen, hier zie je Ana, Sabina
en mij in actie




Er zijn ook veel mogelijkheden om uit te gaan. In Belgrado zijn er
bijvoorbeeld allerlei clubs die op splavovi of vioten op het water
gebouwd zijn. Het is wel niet altijd evident om 's nachts thuis te
geraken maar er rijden wel elk uur nachtbussen en soms kan je ook
een taxi delen.

Sommige pubs organiseren ook quizzen in het Engels voor
buitenlanders. Dit is ook een leuke manier om mensen van andere
landen te ontmoeten. Een paar buitenlandse studenten hier hebben
ook het initiatief genomen om af en toe samen te gaan voetballen. Dat
was voor mij een ervaring waar ik alleen maar meer bescheiden van
werd. Voor mij was het geleden van het zesde leerjaar dat ik nog deftig
gevoetbald had.

Kortom, er is enorm veel te doen en het is moeilijk om je hier te
vervelen. Toch heb ik ook al zin om weer aan de Slavia activiteiten mee
te kunnen doen natuurlijk.




Aangezien het thema van deze Slaaf Servié is, was het dan ook onmogelijk
dat ik niet iets zou schrijven. Wie is er nu beter geplaatst om erover te
schrijven dan iemand die (net zoals onze favo scriptor Cas) nu momenteel
in Servié zit? Ik zit dan ook sinds eind september genesteld in Vojvodina in
het noorden van Servié, meer bepaald in Novi Sad.

Novi Sad is een sympathiek stadje genesteld langs de Donau. Het heeft een
redelijk rustige vibe en soms voelt het aan alsof ik terug in Gent ben. Alles is
dichtbij en bereikbaar te voet. Ook zijn er nog redelijk veel fietspaden. Dit in
groot contrast met mijn home town Brussel waar je toch wel genoodzaakt
bent om het openbaar vervoer te nemen als je ergens heen moet. Novi Sad
heeft wel bussen, inclusief een goed paar exemplaren dat rechtstreeks is
geimporteerd uit de jaren 80. Tito zou er als het ware zelf nog op kunnen
hebben gereden. Niet zo comfortabel, maar het heeft wel een charme om
door de stad te crossen in zo'n oude rammelkast. Maar denk maar niet dat
het hier enkel retro is. Het merendeel van de bussen zou evengoed kunnen
rijden met De Lijn. Opmerkelijk is wel dat er hier zeer veel officiéle
documenten en aangelegenheden ook in het Hongaars verkrijgbaar zijn. Dit
komt doordat Vojvodina een speciale administratieve status heeft en ook
eeuwenlang onderdeel was van het koninkrijk Hongarije, wat ook verklaart
waarom er hier verschillende katholieke kerken zijn.




De stad heeft ook wel een paar interessante plekjes die zeker het bezoeken
waard zijn. Als je een beetje klimt en de Donau oversteekt kan je het fort
van Petrovaradin bezoeken en van daaruit heb je ook een fenomenaal
panoramazicht op de hele stad. Verder kan je in de oude stad in de
straatjes van de oude stad rondslenteren en zo de barokgebouwen die er
verstopt zitten ontdekken. Ook de kathedraal en het stadhuis zijn zeker het
bezichtigen waard. Ook qua musea is Novi Sad niet slecht ingesteld. Voor de
kunstliefhebbers heb je de galerie van Matica Srpska en mensen die meer
van folk houden, kunnen een bezoek aan het museum van Vojvodina niet
missen. En als je niet genoeg cultuur naar je goesting hebt, dan raad ik
zeker aan om eens te kijken naar het programma van het Nationaal Theater
en zien of je geen opera of ballet kunt bezichtigen. Je kunt er plaatsen in de
parterre bemachtigen voor slechts 5 euro.
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Als er nu €én ding dat Servié goed kan, dan is het wel koken en goed eten
bezorgen. In elke bakkerij heb je een heel assortiment van gebakjes en
zoetigheden. Het is gewoon veel makkelijker om 's middags een burek of
kifla te gaan halen in plaats van een volledige maaltijd te koken of saaie
boterhammen op te eten. En bovendien is dit ook spotgoedkoop. Voor een
anderhalve euro heb je genoeg gegeten. Ook op vlak van midnight snacks
wordt er hier gescoord. Je kan snel een gyroszaak vinden of een pljeskavica
bestellen.




Daarbij heb ik me laten vertellen dat Novi Sad ook bekend staat omwille van
hun index-sandwich. Als je ooit een cholesterolbom in lijve wil zien: dit
bestellen. Uiteraard hoort er bij al dit gespijs ook drank. Ik ben zelf helaas
geen wijnmens en ken er dus veel te weinig over om er te kunnen oordelen.
Qua bier moet ik wel zeggen dat het hier toch wat minder is. De gewone
pilsners zijn toch teleurstellend en speciale bieren hebben ze hier uiteraard
niet. Wat wel zeker de moeite waard is (en ook niet alcoholisch), is de
Cockta. Een soort faux cola die moeilijk te beschrijven valt en dus zeker een
proefbeurt nodig heeft.

Ik zit hier nu wel niet enkel op vakantie, maar ook om lessen te volgen en
dat is wel een ferm avontuur. Aangezien we buitenlandstudenten zijn wiens
Servisch toch niet echt best is, is onze uniefervaring hier toch lichtjes
aangepast. We hebben dan ook een apart curriculum waarbij je samen met
een coordinator een vakkenpakket in elkaar steekt waarmee je aan de slag
kunt. Vervolgens moet je dan elke onderwijzer van je gekozen vakken
contacteren om zo eens te bespreken wat te doen voor je eindscore te
behalen en om te vragen waar en wanneer de lessen plaatsvinden.
Doorgaans vragen ze je om een soort essay te schrijven over het vak, maar
dat is zo vaak (geen specifieke opgave, niks van vereisten of zoiets) dat het
eigenlijk zeer moeilijk is om er mee aan de slag te gaan. De lessen zelf zijn
uiteraard in het Servisch en je moet jezelf toch wel verplichten om naar de
lessen te gaan en attent proberen de les mee te volgen anders ga je nog
minder snappen wat er gaande is. De proffen zelf zijn wel echt superlief en
doen hun best om te checken of je ook mee bent en alles snapt.




Servié blijft wel een Balkanland en dat merk je dan ook. Binnen roken is hier
absoluut niet verboden en gezien het grote aantal rokers, heb je er sowieso
eentje in je buurt wanneer je ergens uit gaat of op restaurant iets wil gaan
eten. Daarnaast is iedereen ook altijd een beetje te laat. Als je afspreekt op
het uur stipt, komt een Serviér doorgaans pas om tien na. Gelukkig was ik
dit al gewoon dankzij onze eigenste Beba. Het ergste is eigenlijk de
administratie. Ik zou het nooit hebben gedacht, maar ik mis Ufora of een
ander platform waarbij je alles gerelateerd met de unief gemakkelijk kan
terugvinden. Je moet hier echt alles gaan nazoeken of vragen waar het nu in
godsnaam te vinden is.

Kortom. Servié is toch een ervaring. Soms is het wat hectisch en moet je
puzzelen om te weten te komen wat je nu exact moet doen. Maar je hebt
wel de chance dat er veel volk is dat bereid is om je te helpen en je hebt ook
meer dan genoeg comfort food om je te troosten als het eventjes wat
minder zou zijn.




Random things | have done in Novi Sad:

* de verschillende biermerken die in de lokale Delhaize te koop zijn
uitproberen

e Een paar lessen skippen want opstaan is moeilijk

* Een boete krijgen omdat ik mijn buskaart was vergeten

* Index-sandwichen opeten like there's no tomorrow

* aangesproken worden, stressen en dan in het Russisch antwoorden

e |osgaan op de schaatsbaan

Dit was dan de volledige Novi Sad experience

lgnace, cultuurpraeses







Oke gasten ik heb jullie ideeé&n nodig,
\ hoe verbeteren we het verkeer in Belgrado?,

’,WE venuaarl::-zeq
ﬁFtsinfraﬁtmﬂuur znt}at
auto's-meer plek hebben

Minder

vérkeerslichten zodat /'W e kunnen een
auto's sneller gaén metrosysteem bouwen zoals

elke grote Europese sia d
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