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Welkom bij het voorwoord van de allereerste Slaaf van
het academiejaar 2022-2023. Deze eerste editie van
de Slaaf betekent ook de start van een nieuw
academiejaar en ons praesidium kijkt er alvast naar uit
om er samen met jullie een geweldig jaar van te
maken!

In deze eerste uitgave van de Slaaf laten we jullie
kennis maken met ons praesidium. In volgende edities
kunnen jullie zich verwachten aan stukjes over cultuur,
studie-gerelateerde nieuwtjes, het laatste nieuws uit
Qost-Europa, recepten en nog zoveel meer. Uiteraard
staan wij ook steeds open voor bijdragen en
suggesties van buitenaf. Mensen met inspiratie
kunnen zich steeds tot ons wenden via mail en
Facebook of kunnen een berichtje sturen naar onze
scriptor Cas.




De komende weken hebben we een gevarieerd
aanbod aan activiteiten voor jullie in petto. Zo
hebben we onze openingstuif, Café Poesjkin, bowlen,
Film Fest Gent en uiteraard onze openingscantus op
het programma staan. Verder is dit academiejaar ook
een speciaal jaar voor Slavia. We worden namelijk 45
jaar en dat vieren we met een heuse lustrumweek in
het tweede semester. Zet de week van 6 maart tot 10
maart maar alvast in jullie agenda, want dat wordt er
eentje om niet snel te vergeten!

Ik wil jullie alvast veel succes wensen dit academiejaar en
hopelijk zie ik jullie snel op een van onze activiteiten!
Nathan, praeses 2022-2023




Hallo iedereen, de zomer is gedaan en samen met het
nieuwe academiejaar is ook De Slaaf teruggekeerd.
Doorheen het jaar zullen we jullie opnieuw van alles bijleren
over Qost-Europa. In deze eerste editie van het nieuwe jaar
leren jullie de praesidiumleden kennen en nemen we een
duikje in de Slavische mythologie. Jullie kunnen de Slaaf altijd
vinden via de Instagrampagina van Slavia, maar er zullen ook
steeds fysieke kopieén op de zesde verdieping van de
Blandijn liggen. Allen daarheen dus!

Als jullie zelf zin hebben om iets te schrijven voor De Slaaf,
aarzel dan niet om mij te contacteren. Ik zal het eerste
semester vanuit Servié rapporteren, maar ik ben altijd
digitaal te bereiken.

Het wordt een mooi nieuw jaar en we kijken er al naar uit om
jullie steeds te verassen met Qost-Europa-gerelateerde

nieuwtjes.

Cas




AGENDA

WEEK 1
maandag 26/09: Blandinia openingsevenement

WEEK 2
dinsdag 4/10: Blandiniafuif

WEEK 3
dinsdag 11/10: Cafe Poesjkin (Buddy-avond)

WEEK 4
dinsdag 18/10: Bowlen

WEEK 5
maandag 24/10: Slavia doopcantus

WEEK 6

donderdag 3/11: Cocktailavond
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€10

VOORDELEN

e Korting bij onze boekenverkoop

e Guidopakket vol kortingsbonnen voor de tofste adresjes uit

het Gentse studentenleven

e 10% korting op aankopen bij onze partners

e Je steunt er onze kring mee!

te koop in de Kelder en tijdens onze boekenverkoop




Vriendenboekje‘\

e b
Nathan, Praeses :

6e jaar praesidium

Leukste Oost-Europese bestemming
Riga! (Lol mopje, alles behalve Riga)
Favoriete vak

Geschiedenis van Rusland

Minst favoriete vak

Oudslavisch

Waar zou je naartoe gaan als je kon tijdreizen?
Dino-safari

Wat is jouw go-to studentenmaaltijd?

Vrijwel alles in de brug

Wat is je favoriete plekje in Gent?

De Amber en de kelder van de Delta

Favoriete cantusliedje

Die Gedanken sind frei / die Moorsoldaten

Wat is de beste aankoop voor een student?

Een Netflix-abonnement (het sleurt je door de examens)
Wat was het beste moment van deze zomer?
Mijn city-trip naar Berlijn
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Leukste Oost-Europese bestemming
Montenegro, vooral voor de Baai van Kotor

Favoriete vak

Sloveens

Minst favoriete vak

Visuele cultuur, ben letterlijk op mijn boek in slaap gevallen
bij het blokken

Wat is jouw go-to studentenmaaltijd?

Kebabbb

Wat is je favoriete plekje in Gent?

Baudelopark by night

Favoriete cantusliedje

Canta y no llores

Wat is de beste aankoop voor een student?

Geen idee (Zou niet weten hoe het voelt om geld te
hebben)

Wat was het beste moment van deze zomer?

Toch wel afspreken met vrienden







Leukste Oost-Europese bestemming
Ik speel een beetje vals door de term Oost-Europa, maar mijn keuze is Georgle.
Beste keuken, zeer gevarieerde en prachtige natuur met daarbovenop een rijke
(culturele) geschiedenis

Favoriete vak

Russische literatuur capita selecta. Nooit gedacht dat ik tekstanalyses zo plezant
kon vinden

Minst favoriete vak

Oudslavisch in linguistisch perspectief, echt het meest nutteloze en minst
interessante vak van de hele opleiding

Waar zou je naartoe gaan als je kon tijdreizen?

Geschiedenis is cool, maar er is geen enkele tijd die zo comfortabel is als onze
hedendaagse periode. Als ik echt een periode zou moeten kiezen dan zou ik graag
willen terugkeren naar het 6de leerjaar, toen was alles nog goed en zorgeloos
Wat is jouw go-to studentenmaaltijd?

Spaghetti van de Brug (in mijnen tijd koste het nog 3€30)

Wat is je favoriete plekje in Gent?

De Delta

Favoriete cantusliedje

Een moeilijke keuze tussen Oh Svetlana en John Brown's body (hoewel ik de versie
van de 'Battlenymn of the Republic veel mooier vind)

Wat is de beste aankoop voor een student?

Een kabel voor goede internetverbinding; helpt voor zowel de studies als voor
ontspanning

Wat was het beste moment van deze zomer?

Ik heb de hele zomer zitten blokken omwille van een zware herexamensessie dus
wss het moment dat al mijn examens voorbij waren en alle taken ingediend




Vriendenbo

Elisabeth, Feest en Reis
2e jaar praesidium

Leukste Oost-Europese bestemming
Kroatié ;P

Favoriete vak

Alle taalvakken

Minst favoriete vak

Geschiedenis puur om de herexamens hahah
Waar zou je naartoe gaan als je kon tijdreizen?
Richting de toekomst maar waar is ene goeie vraag
Wat is jouw go-to studentenmaaltijd?

Pastaaa, altijd pasta

Wat is je favoriete plekje in Gent?

Ergens bij het water ofz xp

Favoriete cantusliedje

Katyusha

Wat is de beste aankoop voor een student?

Een croquemachine !

Wat was het beste moment van deze zomer?
Toen ik op vakantie vertrok voor m'n eerste solo reis
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Leukste Oost-Europese bestemming
Servié (duh :D)

Favoriete vak

Op basis van fun was het de tweede keer dat ik geschiedenis van
zuidoost europa heb gevolgd, bedankt Anastasia en Elisabeth.
Minst favoriete vak

Mijn mening voor dit jaar antropologie

Waar zou je naartoe gaan als je kon tijdreizen?

Terug naar het begin van de vakantie

Wat is jouw go-to studentenmaaltijd?

Frietjes of kebab <3

Wat is je favoriete plekje in Gent?

Japanse tuin? Geen idee, het is erg hoe ik gent nog niet heb
ontdexkt.

Favoriete cantusliedje

Al gelijk zolang het geen latijn is

Wat is de beste aankoop voor een student?

iIPad/tablet, zodat je niet telkens je laptop moet meesleuren.

Wat was het beste moment van deze zomer?

Ik heb er veel gehad, maar het fijnste was het trampolinepark met
vrienden in Servie (buiten het feit dat ik me mega single voelde /).




Vrlendenboe‘kje

Cas, Scriptor /'].F
2e jaar praesidium iy

Leukste Oost-Europese bestemming
Zagreb was lit

Favoriete vak

Russisch is altijd gezellig

Minst favoriete vak

Wereldpolitiek was mega interessant maar mijn eerste buis
00it (

Waar zou je naartoe gaan als je kon tijdreizen?

Een maand hiervoor, zodat ik op tijd aan dit boekje begonnen
WER

Wat is jouw go-to studentenmaaltijd?

Rijst met zo die gekke groentemix in blik

Wat is je favoriete plekje in Gent?

De Lievekaai is een underrated kaai

Favoriete cantusliedje

Ad Fundum per jaar B)

Wat is de beste aankoop voor een student?
Perforator!!ll Nooit meer gaatjes maken met die ring van uw
map

Wat was het beste moment van deze zomer?
4 dagen Rock Werchter
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Café Poesjkin + Buddy-avond
Di 11/10

Om even te ontsnappen aan de chaos van de start van
het nieuwe academiejaar en de drukte van de
openingsfuiven en -cantussen, organiseert Slavia dit
semester voor het eerst sinds lange tijd een nieuwe
editie van het legendarische Café Poesjkin.

Cafe Poesjkin is een ontspannende kennismakings-
activiteit in de vorm van een gezellige praatavond. Hier
kunnen studenten OETC uit verschillende studiejaren
elkaar leren kennen zoals echte Oost-Europeanen dat
doen: met een kop thee en zoetigheden! Geen klassieke
kringavond op café dus, maar een knus theekransje in
de kantine van onze geliefde Blandijn. Kom socializen
met medestudenten, praat lekker bij na een onstuimige
post-pandemiezomer en leer het Slavia-praesidium
kennen.




Dit academiejaar combineren we Café Poesjkin ook met
onze Buddy-avond (vroeger Peter- en meteravond). Zo
willen we nieuwe studenten OETC niet alleen in contact
brengen met elkaar, maar ook met studenten uit hogere
jaren van de opleiding. Tijdens het theekransje kunnen
kandidaat-buddy’s en nieuwe studenten die graag een
buddy willen elkaar leren kennen. Dit is uiteraard geen
verplichting, ook wie geen buddy wil (worden) is welkom!
Om er wel zeker van te zijn dat iedereen die dat wil ook
een buddy krijgt, vragen we jullie om je op voorhand in
te schrijven. Meer concrete info volgt snel.

Zet je favoriete theekop
alvast klaar! Slavia zorgt
voor gratis thee, en daar-
naast kun je ook voor €1
een stukje cake of ver-
schillende koekjes kopen.




Openingscantus
Ma 24/10

Op maandag 24 oktober houdt Slavia haar eerste cantus
van het jaar -onze openingscantus!




Samen met onze
gevestigde leden en leden
van be-vriende kringen
vieren we de start van het
nieuwe academiejaar
volgens de traditie van het
blauwe boekje. Daarnaast
is dit ook de doopcantus
VOOr nieuwe studenten
die zich bij ons willen laten
dopen. Uit-eraard is 0ok
ledereen die  gewoon
nieuwsgierig is en  wil
kennismaken met het
cantusgebeuren meer dan
welkom!

Heel Dbinnenkort organiseren wij ook een korte
infosessie over het praktische en ethische aspect van
cantussen. Deze is er voor iedereen die interesse
heeft in onze openingscantus, maar 0ok voor
ledereen die gewoon nieuwsgierig is naar of vragen
heeft in verband met ons doopritueel. Meer info
hierover krijgen jullie later nog!




Alcohol drinken is tijdens onze activiteiten nooit
verplicht, ook niet tijdens cantussen. Wie niet graag
cantust op water, mag dat ook op eigen (fris)drank.
Mooi kunnen zingen is geen vereiste.

Ongerustheid over onze doop is nergens voor nodig,
want net zoals onze bevriende kringen houden wij die
bewust licht en laagdrempelig. Laat het woord “doop”
je dus zeker niet afschrikken. Heel concreet houdt de
doop in dat je een doopdrankje drinkt. Je kunt kiezen
voor ofwel de alcoholische variant: bier met een slok
wodka en augurkensap (symbool voor onze band met
Qost-Europa),  slagroomtopping of de  non-
alcoholische variant: blauwe aquarius met een slok
grenadine, sojamelk en augurkensap, slagroom-
topping. (zowel Estaminet pils als de slagroom die we
gebruiken zijn vegan). De doop op zich is ook niet
verplicht. Het is immers onze missie en ons doel om
een inclusieve en toegankelijke studentenvereniging te
zijn.

Kom bij vragen of opmerkingen zeker naar onze
infosessie!




STUTENTEN OETL

WORD BUDDY

VAN EEN EERSTEJAARSSTURENT




Buddy worden, wat houdt dat precies in?

Je staat een eerstejaarsstudent OETC bij met:

Eerste Hulp Bij Studiegerelateerde Paniekjes

raad, daad en anekdotes over de zwaarste vakken en
de lastigste proffen

praktische tips, tricks en achterpoortjes die het
studentenleven draaglijker maken

levenswijsheid, bloktips en wegwijzers die elke
Blandino moet weten

een gezellige babbel, luisterend oor en welgemeend
advies

een schouderklopje, duwtje in de rug en relativerend
perspectief

Wat krijg je ervoor in de plaats?

eeuwige dankbaarheid en bewondering

wederzijdse steun en vertrouwen, potentieel een
maatje voor het leven!

Interesse? Stuur ons een bericht op Messenger of Instagram




BOLLLING

OHTEBER

MEER INF@ VOLGT
SNEL, MARR BNTHBU
HET ALVAST

Schrijf je zeker in! (via een Facebookbericht naar E "
Lana Chombaere of via deze QR-code)



BOERENVERROOP

Waar en wanneer?

e VOOr aanvang van de eerste les van het betreffende vak

e Tijdens onze permanenties in de Kelder van de Blandijn,
elke donderdag van 29 september tot en met 27 oktober
van 11:30 tot 14:30
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Op de Slavische avond kregen we al een eerst blik op een figuur uit
de Sloveense folklore : de povodni moz of waterman. Dit wezen
bestaat echter niet alleen in Slovenié maar stamt af uit de Slavische
mythologie. De Oost-Slavische versie wordt vodyanoy genoemd en
lijkt een beetje op een kikker. Hij is groen, slijmerig heeft vliezen
tussen zijn vingers en woont in moerassen of bij rivieren. De
slachtoffers van deze versie komen meestal wel terug boven water
maar kunnen hun verhaal niet meer navertellen.

-
—

Russische Vodyanoy

De vodyanoy verdrinkt onschuldige
dorpelingen voor zijn plezier en

vernielt dammen als de lokale

bevolking hem niet tevreden houdt
met offers. Verder staat de Russische
versie bekend voor kidnappen van
mensen om ze als slaaf te laten
werken in zijn onderwaterverblijf.




De Sloveense povodni moz past beter in de Centraal-Europese
variant van dit riviermonster. Hij lijkt veel meer op een mens maar
heeft nog steeds kieuwen, vliezen tussen zijn vingers en een
groene huid. Zoals we weten, danst de Sloveense povodni moz en
kan hij min of meer doorgaan voor een normale feestganger. In
Tsjechié en Slovakije noemen ze hem de vodnik en is hij niet altijd
kwaadaardig. Hij zit op zijn gemakje aan de rivier op een steen,
rookt een pijp en kaart met zijn vrienden. Op zo een theekransje
tonen ze elkaar trots hun collectie porseileinen theepotten, waarin
ze zielen bijhouden. Ze zien er dus een stuk sympathieker uit,
waardoor lokale vissers maar al te graag wat tabak ruilen voor een
succesvolle vangst.

e, 20 5 i
Vodnik uit de Tsjechische folklore.




Mythologische figuren spreken natuurlijk tot de verbeelding,
waardoor ze maar al te graag opgenomen worden in boeken, films
en games. Zo komt de vodnik ook voor in The Witcher, waar ook
veel andere wezens uit de Slavische mythologie opduiken.
Ondanks de naam, lijken de Albinaurics in de moerassen van Elden
Ring ook verdacht veel op de vodyanoy.

Vodnik The Witcher
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